
 
 

 

Beste ouder(s) 
 

Dinsdag 6 februari 2024 gaan onze kinderen van L5A en L5B kennismaken 
met het geheime recept van Aalst Carnaval. 

Onder leiding van een gids gaan we op ontdekkingstocht door 
Aalst. De gids vertelt ons alles over het DNA van Aalst 
Carnaval. We wandelen mee in het spoor van de carnavalisten en 
ontdekken alle elementen van de bonte parade van traditie en 
erfgoed. 

In Õt Gasthuys – Stedelijk Museum worden we ondergedompeld in de 
geschiedenis van Aalst Carnaval. We duiken samen in het wie, wat, hoe en 
waarom van het meest uitbundige carnavalsfeest van het land. 

Na het bezoek aan de carnavalsexpo wandelen we naar de 
carnavalswerkhallen. Daar werken de carnavalisten aan 
hun praalwagen. We bezoeken verschillende loodsen en 
ontdekken hoe de creativiteit van de Aalstenaar vorm 
krijgt.  

Om de kosten van deze activiteit te drukken, nemen wij de trein richting 
Aalst. De prijs voor deze uitstap bedraagt €6,42 en zal op het einde van de 
maand aangerekend worden. 
 

Praktische info: 

 Rugzakje  
 Lunchpakket: boterhammen, water, fruit en koek 
 Regenjas 
 Goede stapschoenen 
 Belangrijk: Daar we de trein nemen en graag tijdig op het perron staan, 

vragen we om ten laatste om 8u aanwezig te zijn op school. 
 

Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groeten, 
juf Laura en juf Kim 


